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Allereerst willen wij onze dank uitspreken voor de aangeleverde nominaties voor de 
Graalbokaal Award 2025. Daarnaast willen wij graag even kort stilstaan bij het overlijden 
van twee kerkleiders die de homo-emancipatie in de Rooms-katholieke kerk op hun 
eigen wijze positief hebben getracht te beïnvloeden. Als eerste willen wij hier noemen 
Paus Franciscus. Zijn legendarische opmerking: "Als iemand homoseksueel is, en op 
zoek is naar God, en van goede wil is, wie ben ik dan om te oordelen?", die opmerking 
blijft hoop bieden. Laten wij erop vertrouwen dat Paus Leo XIV zijn pontificaat op het 
door Paus Franciscus geplaveide pad van hervormingen zal voortzetten. 

Ook de voormalige Bisschop van Rotterdam, Mgr. Philippe Bär, is ons onlangs ontvallen. 
Naar aanleiding van zijn dood is een boek verschenen waarin zijn leven is opgetekend 
aan de hand van verschillende gesprekken die met hem hierover zijn gevoerd. Ook over 
homoseksualiteit is uitgebreid gesproken en verslag van gedaan. Zo valt op te tekenen 
dat Bisschop Bär zelf ook openlijk over zijn eigen homoseksualiteit vertelt. Zo ook over 
een relatie die hij tijdens zijn Bisschoppelijke periode met een man heeft gehad. 
Hierover valt te lezen: “Peter was een stukje jonger maar in de geest voelden zij zich diep 
met elkaar verbonden. Ook hebben zij lichamelijk intens van elkaar gehouden, heel 
rustig en intiem. Dit gebeurde ondanks dat zij wisten dat dit door de kerk verboden was 
maar daarvoor hebben zij zich nooit gehinderd gevoeld”.  

Dan over naar het heden…. 

Stelt u u eens voor, je komt een priester tegen in een omgeving waar je je al jaren met 
liefde en toewijding inzet als vrijwilliger en hij vertelt je dat je na het plegen van vier 
moorden kunt biechten en tot vergeving kunt komen. Diezelfde priester voegt daar direct 
aan toe dat dat als getrouwde LHBT’er niet kan, omdat je permanent in zonde leeft. Je 
kunt daar natuurlijk op verschillende manieren op reageren, maar misschien is de beste 
reactie wel door te stellen (ik lees nu voor uit een gepubliceerd interview) : “Ik ben een 
gelovig mens. Op dat vlak is er geen enkel conflict dat ik LHBT’er ben. Die dogma’s van 
de kerk kloppen soms gewoon niet. God heeft immers alles geschapen, dus ook mij en 
hoe ik in elkaar zit. De mens maakt regeltjes en veroordeelt op basis daarvan de 
medemensen, dat doet God niet. Zo’n uitsluitende houding is alleen maar dommigheid”.  

Ik neem u nog even mee terug naar de uitspraak van Paus Franciscus, die ooit zei: Wie 
ben ik dan om te oordelen ?, en betrek deze uitspraak graag bij het navolgende citaat: 
“Laatst was ik bij een uitvaart, in mijn eigen parochiekerk nota bene. Daar is dan zo’n 
Spaanstalige priester en die zegt gewoon keihard dat alleen mensen ter communie 
mogen gaan die vroom rooms-katholiek leven. Nou, dan mag bijna de hele kerk niet. Ik 
mag slechts alleen de zegen vragen omdat ik met iemand van het gelijke geslacht leef en 
daarom ben ik zondig. Ik voelde me totaal gediscrimineerd, en dat in mijn eigen land. 
Wie is zo’n man in een kazuifel om te bepalen of ik katholiek ben ? Ik heb geen zin om me 
daaraan te onderwerpen.” 



 
 
Het zijn niet alleen deze mooie, lieve en inspirerende woorden, die de jury heeft 
overtuigd. Ook de teksten die recht uit het hart komen en voor een groot publiek op 
traditionele en sociale media worden gedeeld, zoals : “Als jij die regenboogvlag niet wil 
dan hang je hem niet op, maar blijf met je poten van die regenboogvlag af”. 

Naast het ambassadeurschap van Pride Amsterdam dwingt, naar de mening van de jury, 
ook het opstaan tegen intimiderende en discriminerende initiatieven zoals enkele jaren 
geleden tegen de zogeheten Nashville verklaring, respect af. In deze verklaring werd 
beschreven hoe christenen om zouden moeten gaan met hun geloof, seksualiteit en het 
huwelijk. Homoseksuele relaties en transgenderisme werden afgekeurd, waarbij 
homoseksualiteit als onreinheid werd aangemerkt. Tegen deze verwerpelijke verklaring 
werd, door de genomineerde, publiekelijk stelling genomen door onder meer aangifte te 
doen van belediging en discriminatie tegen een prominent ondertekenaar van de 
verklaring, het toenmalige Tweede Kamerlid Van der Staaij. 

Het is naar de mening van de jury waarneembaar dat het instituut kerk zich heeft 
vervreemd van deze genomineerde, maar dat het geloof is vastgehouden en op een 
eigentijdse wijze invulling heeft gekregen met een aanstekelijke positiviteit, warmte en 
humor. Deze eigenschappen worden bovendien regelmatig ingezet om de noodzaak van 
homo-emancipatie in de Rooms-katholieke kerk te benadrukken. Voor ons alle reden 
om de Graalbokaal Award 2025 toe te kennen aan Francis van Broekhuizen. 


