
 

De verborgen kant van Michelangelo 
Poëzie, muziek en lichtbeelden brengen de mens achter de meester tot leven 
 
LIMMEN – Op vrijdag 1 mei om 20.00 uur vindt in de PKN Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 
het programma “Michelangelo — de mens in zijn gedichten” plaats. 
 
Tijdens deze bijzondere avond staat een minder bekende kant van de wereldberoemde 
kunstenaar centraal. Verteller en vertaler Peter Adema brengt een selectie uit de 
gedichten van Michelangelo, waarin hij zich verrassend persoonlijk toont. Zijn teksten 
geven een inkijk in zijn leven, zijn gevoelens en zijn kijk op schoonheid. 
 
Opvallend is de aandacht voor Michelangelo’s fascinatie voor het menselijk lichaam, in 
het bijzonder voor mannelijke schoonheid. Deze dimensie, vaak als homo-erotisch 
geduid, is zichtbaar in zowel zijn poëzie als zijn beeldende werk. 
 
De voordracht wordt afgewisseld met luitmuziek door Willem Mook en begeleid door 
sfeervolle lichtbeelden van Michelangelo’s kunstwerken. Zo ontstaat een intiem en 
gelaagd portret van de kunstenaar als mens. 
 
Praktische informatie: 
• Kerk open: 19.30 uur  
• Toegang: vrij  
• Reserveren via: info@rk-homo-emancipatie.nl 

 

 


